Allereerst

Jo van den Berghe:‘Deze oudek
Soupline kochten we op de romme
markt. De bekleding was vies en kapo
maar mijn schoonvader knapte hem

weer helemaal op. Onze dochter hee

het dan ook knusser dan in haar gro
bed.Als er visite kwam, was dit het,

hadden we veel bekijks.

onders ge

Gezocht: Lezerspanel

We zijn benieuwd naar jouw mening. Daarom gaat
Ouders van Nu van start met een lezerspanel. Hiervoor
zoeken we ouders m/v met jonge kinderen (tot en met
drie jaar) en zwangeren die af en toe hun mening willen
geven over een onderwerp in Ouders van Nu en het leuk
vinden om daarbij met een fotootje in het blad te komen.
Voel jij je aangesproken? Leuk! Stuur dan een mail naar
ouders@jongegezinnen.nl o.v.v. lezerspanel.Vertel in die
mail kort iets over jou en je (aankomende) gezin en stuur
ook een digitale foto mee zodat we (letterlijk) een beeld
van jullie krijgen.Wie weet benaderen we je dan voor ons
lezerspanel.

er heel wat uurtjes in geslapen, ze vond

eerste dat hen opviel en ook op straat

Blogstafette

Vorige maand vroeg Pauline van www.
teenenander.web-log.nl aan Femke van
www.femkevonk.web-log.nl: Wat heeft
de wereld nodig om tegemoet te komen aan
kinderen met autisme?

ts van

Vakantie. Met een kind met autisme.Vier weken vol uitdagingen,
maar ook vol bijzondere momenten. Uren zit hij in zijn rubber-
boot op het steigertje. Net zo lang wiebelen tot de boot in het
meer wipt. Snel uit de boot, op de steiger en het ritueel begint

f

e om even de wereld buiten te sluiten, om alle extra prikkels van

zo'n vakantie te verwerken. Sommige kinderen bekijken hem
nieuwsgierig. Ouders zie ik gluren als hij weer een uitspatting
heeft, zichzelf voor het hoofd stompend, fladderend met zijn
armen. Het gluren gaat over in aangapen als hij me vervolgens
een dikke kus geeft en zegt:Jij bent mijn redderes!’

Sinds een jaar weet ik dat Jesse autisme heeft. Alle puzzelstukjes
vielen op hun plaats. Jaren van wanhoop maakten plaats voor
hoop, mijn onbegrip voor begrip. Jesse heeft een andere
hersenstructuur, zijn prikkel- en informatieverwerking verloopt
anders dan bij mensen zonder autisme. In mijn eigen woorden:
mijn zoon leeft in een andere cultuur Een minderheidscultuur:
Hij kan zich alleen staande houden in ‘onze’ wereld door
begrip. Begrip voor het wel willen, maar niet kunnen, voor de
bombardementen aan prikkels die hij ongefilterd binnenkrijgt,
voor het denken in eindeloze details. Hij leert langzaam onze
‘cultuur’ te begrijpen. Maar wat zou het fijn zijn als dat begrip
wederzijds zou zijn, als we niet veroordelen, maar leren van zijn

opnieuw. Wiebelen, plons, wiebelen, plons. Eindeloos. Zijn manier

unieke kijk op de wereld en hem een handje helpen te overleven
in deze voor hem vreemde omgeving. Als we reizen doen we dat

immers ook; we hopen dat de lokale bevolking ons meeneemt
in hun cultuur zonder onze cultuur te veroordelen. Wederzijds
respect, tolerantie, begrip: maakt dat de wereld niet sowieso een
betere plek?

Daarom mijn vraag aan Leoniek van
dedrijvertjes.waarbenjij.nu: Wat hoop je dat
je kinderen hebben geleerd van jullie reis?

6 Ouders

Tim is |3 maanden als hij

zijn eerste stapjes achter de
babywalker doet. Hij vindt het
prachtig. Inmiddels scheurt hij
door de kamer en moeten de
katten het ontgelden.
Hanneke de Vries

Elisa (16 maanden) zet hier haar
eerste losse stapjes. Nu zijn we
een maand verder en gaat het

lopen steeds beter: Ze kruipt wel
vaker, maar dat vindt ze sneller
en veiliger; denk ik.

Annelies Borsboom

Vince (13 maanden) doet zijn
eerste stapjes op de verjaardag
van zijn grote broer Ryan (3). Hij
is zes weken te vroeg geboren,
maar doet alles op dezelfde
leeftijd als zijn leeftijdsgenootjes.
Christel Bouwmeester

Onze dochter Regina is nu 21
maanden en ze heeft eindelijk
haar eerste stapjes los gezet, op
het strand! Nog wat onzeker
en instabiel, maar dat komt
ongetwijfeld helemaal goed.
Christa Compeer

Over twee maanden: voor het eerst Sinterklaas
vieren. Heb jij daar een foto van? Mail hem dan met

een korte toelichting naar ouders@jongegezinnen.nl.

Misschien zie jij je foto terug in Ouders van Nu.



